* Poéezie

In groep 4
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//Wa’r hebben we gedaane

ih februari hebben wij het in groep 4 over gedichten
gehod. We keken naar 6 gedichten. We hadden er
gesprekjes over.

Hierna koos iedereen het gedicht wat hij of zij het mooiste
vond. Dat was heel verschillend.




Hier komen de gedichten (op volgorde van minste tot
meeste aantal stemmen).




Lichtjes

die kleine lichtjes

Zljn de sterren

die grote lamp daar
IS de maan

ik weeft niet

waar het knopje zit
Ze gaan vanzelf aan

Hans en Monique Hagen
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Lol voor de mol

Nanda Roep

De aarde wordt bol:
daar komt de mol.

Vanuit zijn hol |
is hij op zoek s
naar een feest o
en wat lol.
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Er ging een vis ult fietsen.

Er ging een visuit fietsen.
Het was op een mooie dag.
Zijn fiets, dat was een rooie.
En rood was ook zijn vlag.

Hij suisde van de duinen.
Hij sjeesde door het bos.
Hij scheurde door de bochten.
Somsmet de vinnen|los.

Hij fietste overbergen.

Hij fietste overzee.

De vis wistvan geen stoppen.
Hij had steeds windje mee.

En zie je hem ooit fietsen.
Zeg de visvan mijgedag.
Zijnfiets, dat is eenrooie.

En rood is ook zijn vlag.







En dan nu het gedicht wat
de meeste stemmen kreeg In
groep 4...
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lk ben lekker stout!”

~ » Jk wil niet meer, ik wil niet meer!
- Ik wil geen handjes geven!
[k wil niet zeggen elke keer:
Jawel mevrouw, jawel meneer...
nee, nooit meer in m'n leven!
[k hou m'n handen op m'n rug
en ik zeg lekker niks terug!
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Annie M.G. Schmidt




“Van sporten wordt je lijf soepel. Van lezen word je lenig met
taal. Dat geldt zeker voor poézie. Een gedicht kan je
helpen om woorden te vinden bij bijzondere
gebeurtenissen in het leven, bij een geboorte, een
liefdesverklaring, of als er een dierbare overlijidt. Maar er zijn
gedichten voor elke dag, om bij weg tfe dromen en om
door verrast te worden.







